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Aangenomen door de Vader

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die 

opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van 

aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: 

Abba, Vader!” Romeinen 8:15

“The Spirit you received does not make you slaves, so 

that you live in fear again; rather, the Spirit you received 

brought about your adoption to sonship. And by him we 

cry, “Abba,Father.” Romans 8:15



Aangenomen door de Vader

Het woord ‘aanneming/adoptie’ op 5 plaatsen in het N.T.

• Rom.8:15

• Rom.8:23

• Rom.9:4

• Gal.4:5-6

• Ef.1:5



Aangenomen door de Vader

De drie Personen van God en onze aanneming: 

• Het is de Vader die ons vol liefde en blijdschap in Zijn 

hart roept en uitnodigt. (Ef.1:5)

• Het is de Zoon die voor ons de weg bereid naar de Vader. 

(Joh.14:6)

• Het is de Geest die ons de innerlijke overtuiging geeft dat 

we kinderen van God zijn. (Rom.8:16)



Aangenomen door de Vader

De adoptie metafoor in de Romeinse context: 

• Adoptie was een gebruikelijke en ver ontwikkelde praktijk in 

de 1e eeuw in Rome.

• Het was een grote eer als iemand geadopteerd werd en 

tijdens de ceremonie moesten ‘getuigen’ aanwezig zijn.



Aangenomen door de Vader

De adoptie metafoor in de Romeinse context: 

• De geadopteerde ontving dezelfde liefde en waardering 

van de vader als de andere leden van het huisgezin.

• De geadopteerde werd ook volledig erfgenaam.

• Alle vorige schulden en verplichtingen werden opgeheven.



Aangenomen door de Vader

De geestelijke betekenis van onze aanneming: 

• Niet langer meer slaaf maar zoon of dochter

• Een nieuw begin (2 Kor.5:17).

• Overgeplaatst naar het Koninkrijk van de Zoon van Zijn 

liefde (Kol.1:13).

• We behoren bij de Vader en Gods huisgezin en 

ontvangen Zijn liefde en waardering.



Aangenomen door de Vader

5 principes die voortvloeien uit onze aanneming:

1. Geliefd zijn en zelfwaarde

2. Vertrouwen in de zorg van de Vader

3. Horen bij de Vader en Gods huisgezin

4. Een doel en een roeping

5. Kracht om vrij te komen van slavernij



Aangenomen door de Vader

1. Geliefd zijn en zelfwaarde

• Vertrouwelijke omgang met God ontwikkelen.

• Een juist beeld ontwikkelen van God als liefdevolle Vader.

• Goede verbondenheid ontwikkelen met andere gelovigen.

• Liefde, waardering en acceptatie ontvangen van mede 

gelovigen.



Aangenomen door de Vader

2. Vertrouwen in de zorg van de Vader

• Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus.

• Gebrek aan vertrouwen leidt tot angst en negativiteit.

• Groeiend vertrouwen ontwikkelen in het heden en de 

toekomst.



Aangenomen door de Vader

3. Behoren bij de Vader en Zijn huisgezin

• Geschapen om verbonden te zijn met God en met elkaar.

• Ergens bij horen is een van de meest fundamentele 

menselijke behoeften.

• Opbouwen van betrouwbare en betrokken relaties

• Belang van het verwerken van negatieve interacties
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4. Een doel en een roeping

• Kinderen van God zijn geroepen om Hem en anderen te 

dienen met hun talenten en gaven.

• Een doel en roeping dragen bij aan een gevoel van 

zingeving in het leven.

• We mogen Gods medewerkers zijn en ons werk als voor de 

Here doen.

• Kerk als plaats waar mensen hun doelen, talenten en 

gaven kunnen ontwikkelen en ontdekken.
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5. Overwinnen van angst en slavernij

• Van slaaf naar zoon

• Slavernij van de zonde (Rom.6)

• Slavernij van de wet (Rom.7)

• Vrijkomen van angst



Aangenomen door de Vader

John Wesley: 1703-1791
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De Vader leren kennen:

• De Vader is geduldig (Deut.1:31)

• De Vader neemt ons met vreugde aan (Ef.1:5)

• De Vader is bewogen (Psalm 103:13)

• De Vader toont Zijn liefde (1 Joh.3:1)

• De Vader schenkt genade



Aangenomen door de Vader

Billy Bray: 1703-1791 



Opwekking 399

Vader God, ik vraag me af, 

hoe ik ooit heb geleefd

zonder te weten dat uw vaderhart, 

al zolang om mij geeft.

Maar nu ben ik Uw kind, 

en mag ik wonen in Uw huisgezin

en ik zal nooit meer eenzaam zijn, 

want, Vader, U bent altijd bij mij.



Opwekking 399

Heer, ik wil U prijzen, Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen, zolang ik leef.

Heer, ik wil U prijzen, Heer, ik wil U prijzen.

Heer, ik wil U prijzen, zolang ik leef.
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