
Aan het woord is Bob de Raadt. Hij is onlangs met pensioen 
gegaan, maar tot voor kort werkte hij als contextueel 
maatschappelijk werker in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis 
in Rotterdam op de afdelingen verloskunde-gynaecologie en 
neonatologie. ‘Bij neonatologie gaat het om te vroeg geboren 
kinderen, en dan praat je over kinderen die soms maar zeshonderd 
gram wegen.’ De zorgen om hun jonge baby en de onverwachte 
dingen die gebeuren, vragen in emotionele zin veel van ouders. De 
maatschappelijk werker is beschikbaar voor informatie, een gesprek 
of voor praktische hulp. 
Daarnaast was Bob ook betrokken bij de kwetsbare 
zwangerschappen. ‘Dan kan het gaan om tienerzwangerschappen, 
om vrouwen die hier illegaal verblijven of die te maken hebben met 
huiselijk geweld. Of vrouwen die te kampen hebben met psychische 
problematiek of een verstandelijke beperking. In contact met familie 
en vrienden helpen we hen met het opstellen van een baby- en 
bevallingsplan.’

Buidelen
In de afgelopen jaren is Bob zich speciaal gaan richten op de (jonge) 
vaders die hij in zijn werk ontmoette. ‘Heel veel van de zorg is 
gericht op moeder en kind; vaders zijn vaak het ondergeschoven 
kindje in de hele geboortezorg. Regelmatig kwam ik mannen 
tegen die worstelden met verantwoordelijkheidsgevoel en stress, 
bijvoorbeeld bij problematische bevallingen. Daarom ben ik 
me meer gaan focussen op de vaders, om hen te sterken in hun 
vaderschap. Dan gaat het om informatie geven over zwangerschap 
en bevalling, hoe het werkt met verlofregelingen, hoe je je kunt 
voorbereiden op de bevalling, enzovoort. Of vragen zoals: heb je 
genoeg hulp thuis bij de andere kinderen?’

‘We leven in een tijd dat 

vaders meer betrokken willen 

zijn bij de opvoeding van hun 

kinderen. Tegelijkertijd zijn ze 

soms ook onzeker over wat 

het betekent om vader te zijn: 

wat is daarvoor nodig? En als 

je zelf een afwezige vader 

had, hoe kun je dat patroon 

doorbreken zonder door te slaan 

in overcompensatie?’

BOB DE RAADT: 
‘OMARM JE 

VADERSCHAP’

Bob de Raadt (67) is vadercoach. Hij 
wil mannen inspireren en sterken in 
hun vaderschap, met het Vaderschap 
van God als voorbeeld.
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Bob schrijft artikelen en blogs en hij verzorgt studies en trainingen 
over vaderschap die hij ook deelt op zijn website www.bobderaadt.
nl. Zo werkt hij mee aan het dossier ‘vaderschapskennis’ van 
het landelijke expertisecentrum Pharos dat zich richt op het 
terugdringen van gezondheidsverschillen. ‘De focus ligt daar op 
sterk ouderschap, dat kinderen een sterke en goede start maken 
om veilig ter wereld te komen. En dat je als vader perspectief kunt 
bieden aan je kind op psychologisch, relationeel, materieel en 
sociaal gebied. Het is een denktank van onder anderen vaders die 
vanuit hun expertise hierbij betrokken zijn.’

Ook is Bob betrokken bij lokale vadervuuravonden zoals bekend 
bij de 4M-beweging en bij trainingsavonden van vaders voor 
vaders. ‘Daar betrek ik God bij als beeld van hoe je vader kunt 
zijn. De Kolossenzenbrief geeft bijvoorbeeld een mooie ingang. 
Hoe is God in relatie met Jezus, Zijn Zoon? We spreken er ook 
over hoe je vanuit je geloof en je man-zijn je vaderschap vormt 
kunt geven. Bijvoorbeeld de vader als landman: hoe bewerk je je 
land – met betrekking tot je gezin, buurt, werk en familie – en wat 
geef je je kinderen mee zodat ze bloeien en vrucht dragen? We 
kijken ook naar Galaten 5 waar gesproken wordt over geduld en 
vriendelijkheid. Hoe leg je je daarop toe?
Ik vind het ook belangrijk om te benadrukken dat je eerlijk mag 
kijken naar jezelf. We zijn niet perfect, niet als mens en niet 
als vader. Boor jezelf daarom niet de grond in, maar omarm je 
vaderschap.’

Generaties
Hoe meer Bob zich is gaan verdiepen in het belang van vaderschap, 
hoe meer hij ook de relatie met zijn eigen vader is gaan begrijpen. 
‘Van hem heb ik het geloof meegekregen, de manier waarop hij 
ermee omging en er kracht uit putte. Ik was nog jong toen mijn 
vader overleed en in de jaren daarvoor was hij al langere tijd ziek. 
Ik heb meer van zijn ziektejaren meegekregen dan van zijn gezonde 
jaren. Ik ben de jongste van vijf kinderen en bij mijn oudste zus 
is dat precies andersom. Met mijn broers en zussen spreken we 
hier wel eens over: wat onze vader betekend heeft voor onze 
levensgeschiedenis, onze relaties en de manier waarop we ons 
ouderschap invullen.

Mijn vader was een betrokken vader, dat ben ik gaandeweg steeds 
meer gaan inzien. Door zijn ziekte kon hij niet meer volop vader zijn. 
En ik werd een beetje mantelzorger, ik zag zijn pijn en lijden en was 
daar bezorgd over. Dat heeft onze relatie gekleurd en ik geloof dat 
dat doorwerkt in de generaties. Mijn vader heeft geen opa kunnen 
zijn van mijn kinderen. Nu ik zelf opa ben zie ik hoe belangrijk ook 
die rol is. Ik vind het belangrijk om beschikbaar te zijn voor mijn 
kleinzoon. Om met hem te spelen en te stoeien, hem bij dingen 
te betrekken en het goede voorbeeld te geven. Dat is voor mij 
vadertoewijding, zoals God de Vader is voor mij.’ •

Bob en zijn collega’s gingen de 
medewerkers op de afdeling neonatologie 
stimuleren om de vaders er meer bij te 
betrekken. ‘Gesprekken werden vaak met 
moeders gevoerd, maar de vaders hadden 
ook behoefte aan informatie. Ook hebben 
we gezegd: leer vaders te buidelen. Veel 
vaders zijn daar onwennig in: kan en durf ik 
dat wel? Met mijn grote handen zo’n klein 
kindje van zeshonderd gram vasthouden? 
Stel dat ik het verkeerd doe? We trainen 
ze om dat op een veilige manier te doen 
en je ziet hoe ze ervan genieten. En voor 
de te vroeg geboren baby’s is huid-op-
huidcontact enorm belangrijk. Het geeft 
ze het noodzakelijke gevoel van liefde en 
veiligheid. Het knuffelhormoon oxytocine 
komt vrij en dat is heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van deze kinderen.’

Couveuse
Bobs eigen ervaringen als jonge vader, 
dertig jaar geleden, speelden ook een rol 
in zijn toenemende focus op vaders. ‘Mijn 
vrouw en ik hebben twee dochters, een 
tweeling. Na de bevalling, in het ziekenhuis, 
kwam een van de twee in een couveuse als 
gevolg van ademnood. Terwijl de oudste 
lag te slapen bij mijn vrouw ging ik naar 
onze jongste dochter toe. Ik weet nog 
hoe ik door die gang liep – het was een 
eindeloos lange gang – huilend en vol 
onzekerheid. Wat zou ik aantreffen? Zou ze 
het wel redden? Het was een heel moeilijke 
en emotionele tijd. En toen ik daar iets 
over vertelde aan een van de vaders die ik 
in mijn werk ontmoette, merkte ik dat het 
herkenning opriep. Dat was voor mij een 
eyeopener: met mijn eigen ervaringen kon 
ik uitreiken naar de jonge vaders op de 
neonatologie-afdeling.’

Vaderschapskennis
De focus op het vaderschap is een 
belangrijk thema geworden in het leven en 
werk van Bob, zeker nu hij met pensioen 
is. ‘Het is zo belangrijk dat vaders willen 
groeien in hun vaderschap, dat ze aanwezig, 
betrokken en toegewijd zijn.’

‘JE MAG EERLIJK 
KIJKEN NAAR 

JEZELF. WE ZIJN 
NIET PERFECT, NIET 
ALS MENS EN NIET 
ALS VADER. BOOR 

JEZELF DAAROM 
NIET DE GROND IN, 

MAAR OMARM JE 
VADERSCHAP.’
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